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Onder de terebint

Een erfenis die echt rijk maakt

“De HEERE is mijn enig deel...”
Psalm 16: 5a

David is dankbaar voor het deel dat hem ten erve is gevallen. Ging het
bij hem om vermeerdering van het bezit? Nee, de psalmist weet hoe
betrekkelijk rijkdom is. Hoe gevaarlijk het is om je hart op aardse
goederen te zetten.

Het deel waar David zo de koning te rijk mee is, is van een geheel andere
aard. De Heere zelf is zijn erfdeel.

Onwillekeurig doet het woord “erfdeel” denken aan de tijd dat Israél het
beloofde land mocht binnengaan. ledere stam, iedere familie kreeg toen
zijn plekje. leder kreeg zijn erfdeel. Niemand werd overgeslagen. Zo
zorgde God ervoor, dat iedere Israéliet met zijn gezin kon wonen en eten.
Maar wie God Zelf tot zijn erfdeel heeft, is nog duizendmaal beter af, weet
David. Met een erfdeel kan van alles en nog wat gebeuren. Dat heb je
niet altijd in de hand. Aardse bezittingen zijn kwetsbaar en vergankelijk.
Wie de Heere mag kennen als zijn God, heeft een schat in de hemel waar
niemand bij kan en die geen mens je kan afnemen. Gelukkig wie het de
dichter van harte nazegt: “Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet
bevatten, hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren
wiens eigen ik ben”.

Lezen: Psalm 16: 1 — 6, Mattheus 6: 19-21

Uit bijbels dagboek: “Elke dag een psalm”
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KERKDIENSTEN
Zondag 4 februari 2024
10:00 uur: ds. W.M. Roseboom
Voorbereiding Heilig avondmaal
18:30 uur: ds. K.E. Schonewille, Ochten
1¢ collecte: GZB deelgenoten Filipijnen
(voor ondersteuning van ons zendingsechtpaar en hun werk)
2¢ collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 11 februari 2024

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom
Viering Heilig avondmaal

15:00 uur: ds. W.M. Roseboom (dienst Avondlicht)
Voortgezette viering Heilig avondmaal

18:30 uur: Prof. dr. J. Hoek, Veenendaal
Dankzegging Heilig avondmaal

1° collecte: Diaconie
(voor plaatselijke diaconale doeleinden)
28 collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Donderdag 15 februari 2024
15:00 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam
Dienst in WZC Avondlicht

Zondag 18 februari 2024
10:00 uur: ds. W.G. van den Top, Ede
18:30 uur: ds. E. van Wijk, Heukelum

18 collecte: Hulp vervolgde christenen (HVC)
(hulp aan vervolgde christenen)
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking



Zondagsschool

4 feb. Marcus 7:31-37 + 8:22-26 Genezing van een dove en
een blinde
11 feb. Marcus 8:27 — 9:1 Petrus belijdt zijn geloof in Christus
18 feb. Marcus 9:2-13 Jezus verheerlijkt op de berg
Créche
4 feb. Jacco Ruitenburg en Charlotte van Mourik
11 feb. Miranda Pippel en Lieke de Bruijn
18 feb. Annette Blom en Noa van Zante
Schoonmaakrooster

5t/m9feb:  Nelvan der Linden, Rika van Brakel
12 t/m 16 feb: Anne en Lijntje van der Weerd
19 t/m 23 feb: Helma van Mourik, Carolien Boogert

OMZIEN NAAR ELKAAR

Geboorte
Prachtig nieuws van de Achterweg. Op 8 januari 2024 werd Aimée Nella
Blom geboren in het gezin van de ouders Thomas en Annette Blom,
broer Andre en zus Milou. Dat het leven wordt doorgegeven wordt in deze
dagen bijzonder beleefd in de familie. Het zat een moment tegen in de
gezondheid, maar gelukkig gaat alles nu weer goed.
'Zo Kklein als je bent
Tegelijk zo'n groot wonder
Nog maar net in ons midden
En wat voelt het bijzonder
Je bent nu al onmisbaar
Hoort er helemaal bij
Uit Zijn armen ontvangen
Wat een kostbaar cadeau ben jij!"

Dat Aimée in vrede, vreugde en vriendschap mag opgroeien, en zich
altijd gedragen mag weten in de eeuwige armen van onze God.

Gezondheid

Ads van Maaren (Nieuwe Steeg) verbleef in het ziekenhuis vanwege
vocht achter de longen. Dit bleek te komen door een slecht
functionerende hartspier. Inmiddels is ze uit het ziekenhuis ontslagen,
maar verblijft ze nu voor waarschijnlijk enkele dagen in Lingesteyn



(Leerdam). Natuurlijk is er dankbaarheid dat dit goed is afgelopen, maar
wat wordt er ook veel van haar en man Hans gevraagd in deze jaren. Dat
God moed en kracht schenkt.

Mieke van de Minkelis (Rijshoutstraat, Sliedrecht) had meerdere
gezondheidsklachten. Er was even angst dat de tumoren weer aan het
groeien waren en dat nieuwe chemokuren of bestraling nodig was. Dat
is gelukkig niet het geval, maar de klachten blijven natuurlijk naar. We
wensen de familie de zekerheid van Christus toe in de voortdurende
onzekere tijden.

We hoorden van gemeenteleden die in het ziekenhuis werden
opgenomen; begonnen met intensieve behandelingen in een
achteruitgaande gezondheidstoestand; die verdriet hebben vanwege het
overlijden van een geliefde. We wensen hen en allen in een moeilijke
situatie Gods ontferming toe. Hoe het ook zij, Hij is erbij.

Bedankt |
Ik wil iedereen bedanken die met mij heeft meegeleefd in de vorm van
lieve woorden, kaartjes en gebed tijdens en na het overlijden van Teunis
van Dusseldorp. Het heeft mij goed gedaan dat zovelen hun medeleven
hebben getoond.

Marja van Dusseldorp -van Steenbergen

Bedankt Il
Ongelooflijk veel kaartjes, attenties en zelfs eten heb ik van velen
ontvangen na mijn ongeval in oktober. ledereen wil ik daarvoor
bedanken. Bovenal God dat hij me weer op de been heeft geholpen.

Ap Bok

Bedankt IlI
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties en bloemen
die wij mochten ontvangen voor ons 40-jarig huwelijk.
Hartelijke groeten,
Kees en Annemarie van Baalen

UIT DE GEMEENTE

Bij de diensten

Avondmaalsdiensten In de voorbereidingsdienst op 4 februari en de
Avondmaalsdienst op 11 februari staan verhalen uit de Handelingen van
de Apostelen centraal. Ook rond de andere Avondmaalsdiensten in dit
kerkelijke jaar horen we het Woord uit de Handelingen. De precieze
invulling is nog niet bekend.




Generatie Y (20-40 gespreksgroep)

Op dinsdag 13 februari 2024 om 20:00 ontmoeten we elkaar weer in de
Tuinkamer. We gaan met elkaar spreken over de betekenis van de 40-
dagentijd, Goede Vrijdag en Pasen. Het leesmateriaal wordt per app nog
verstuurd!

Catechese: Follow Me (12-18)

Inderdaad konden de tieners op 10 januari het ijs op en kregen ze
ouderwets ijsvrij. We halen het in april verder in. Op woensdag 31 januari,
7 en 14 februari zien we elkaar om 19:00 in het Kerkelijk Centrum. Op
21 februari is er geen catechese vanwege de voorjaarsvakantie.

Bijbelgesprekskring
Hoofdstuk 6 uit Onvoorstelbaar behandelen we op 13 februari. Om 10:00
welkom in het Kerkelijk Centrum! De data voor de daaropvolgende

bijeenkomsten:
. 5 maart
. 9 april

Kerkapp nu ook op pc en laptop!!

Mooi nieuws over de kerkapp van Donkey Mobile. Deze is sinds kort ook
beschikbaar voor gebruik op de pc of laptop. Voordeel is dat het allemaal
wat groter en daardoor overzichtelijker is. Bovendien is de app en alle
informatie die daarin staat, nu ook dus ook te gebruiken door mensen die
geen smartphone hebben.

Hoe de kerkapp op pc of laptop is te gebruiken? U kunt als volgt inloggen:

1. Open uw favoriete browser op uw laptop of computer. (bv google

chrome, microsoft edge, safari)

2. Ga naar web.donkeymobile.com

3. Zoek Hervormd Herwijnen op.

4. Log in met dezelfde inloggegevens als uw app-account.
Mocht u nog niet zijn geregistreerd en dus nog geen inloggegevens
hebben, dan kunt u zich eerst registreren via web.donkeymobile.com
Lukt het om wat voor reden niet, dan kunt u uiteraard altijd iemand uit uw
omgeving om hulp vragen. Op YouTube staat een filmpje van Donkey
mobile https://www.youtube.com/watch?v=M4zQoVrPvfk

Ook staat het A-Team (App-hulpteam) klaar om te helpen:

Email: apphulphervormdherwijnen@gmail.com

Bellen of een bericht sturen kan ook:

Leontien van Arkel, 06-48425158 / Amanda de Bruin, 0418-582153

Kerkgangers in het middenschip
Nu het nieuwe jaar een paar weken ‘op gang is’, willen we graag een lans
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breken voor de avonddiensten. Die worden gewoonlijk minder druk
bezocht dan de ochtenddiensten. En dat is eigenlijk best jammer. Want
in wezen verschilt die dienst niet zoveel van de ochtenddienst. We
ontmoeten elkaar als gemeenteleden, we zingen, we bidden, we lezen
een stukje uit de Bijbel en we krijgen daarover uitleg. En waar twee of
meer mensen in Zijn Naam bij elkaar zijn, daar is God Zelf in hun midden.
Je zou zeggen, ‘wat wil een mens nog meer?’

Een wat vollere kerk zijn wel fijn zijn. Niet alleen voor de kerkgangers (al
was het maar omdat het bijvoorbeeld veel beter zingt), het geeft een
beter onderling gevoel én het is prettiger voor de voorgangers. Dat
laatste merkten we de afgelopen tijd in gesprekken met voorgangers: zij
vinden het best fijn als de aanwezigen ’s avonds wat dichter bij elkaar
zitten. Dus niet verspreid door de hele kerk, maar bijvoorbeeld allemaal
in het middenschip.

De kerkenraad heeft besloten een ‘proef te doen: sinds begin dit jaar
vragen we bezoekers van de avonddiensten (fijn dat u en jullie er zijn!)
om allemaal in het middenschip te gaan zitten. We krijgen daar al best
positieve reacties op.

Uiteraard snappen we heel goed dat mensen gehecht kunnen zijn aan
hun ‘eigen’ vertrouwde plekje, waar ze soms al tientallen jaren zitten.
Daar is helemaal niets mis mee, fijn dat u er altijd bent! En soms zijn er
goede redenen om op een bepaalde plek te zitten, alle begrip daarvoor.
Het is dus geen verplichting om in het middenschip te gaan zitten. En de
oproep mag zeker geen drempel zijn om naar de avonddienst te komen!
We kijken er ook niemand op aan.

De ervaring leert echter ook dat wanneer u eenmaal twee keer op een
andere dan gebruikelijke plaats zit, u al bent gewend. Dat was in
coronatijd (weet u het nog?) in feite niet anders.

Het belangrijkste is dat we er zijn, ook 's avonds. Maar waar we dan
zitten? Gods boodschap verandert er niet door....

Overigens: wat zou het mooi zijn als ’s avonds het middenschip te klein
wordt om allemaal te kunnen zitten!

Gemeenteavond Beleidsplan

Alweer bijna een jaar geleden hielden we een gemeenteavond over ons
Beleidsplan, dat eens in de zoveel jaren herzien moet worden. We
bespraken toen aan de hand van een aantal vragen en stellingen
verschillende onderwerpen. Dat leverde veel informatie op, die de
kerkenraad heeft gebruikt bij het nadenken over de vraag o, en zo ja
waar, ons Beleidsplan aangepast moet worden. Of juist niet.




De kerkenraad hoopt in februari een voorgenomen besluit te nemen. Zo’n
besluit houdt in dat de kerkenraad zegt ‘zo zou in onze ogen het nieuwe
Beleidsplan eruit kunnen zien’. Na dat voorgenomen besluit krijgen alle
gemeenteleden de kans dat beleidsplan in te zien, er vragen over te
stellen, opmerkingen over te maken. We houden ook een gemeente-
avond over het Beleidsplan.

Na die gemeente-avond neemt de kerkenraad een definitief besluit over
het aangepast Beleidsplan. Daarbij wordt bekeken in hoeverre de
gemaakte opmerkingen vanuit de gemeente leiden tot aanpassing van
het voorgenomen besluit.

De gemeenteavond hopen we te houden D.V. woensdag 6 maart.

Wilt u in de loop van februari het Beleidsplan ontvangen, dan kunt u dat
nu vast laten weten via de scriba, Dik de Joode: scriba@nhkherwijnen.nl,
of 06-20047902 (ook WhatsApp, graag met vermelding e-mailadres).
Dan krijgt u het t.z.t. gemaild of in uw brievenbus.

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft in eerste telling opgebracht
het prachtige bedrag van € 67.397,14. Dat is op € 300
na, evenveel als vorig jaar. We zijn zeer dankbaar voor
Actie dit voorlopige resultaat en willen iedereen die een
Kerkbalans biidrage heeft geleverd heel hartelijk bedanken.
Aangezien nog niet alle reacties binnen zijn, hebben
we er alle vertrouwen in dat in de loop van het jaar het begrote bedrag

van € 72.750 gehaald gaat worden.

Nog even kort een paar dingen over de Actie Kerkbalans.
De opbrengst is bedoeld om al het werk in de eigen kerkelijke gemeente
te kunnen bekostigen. Van de afdrachten aan de landelijke kerk (voor het
salaris van de predikant), tot de kosten van gastvoorgangers, organisten,
de kosten van energie, onderhoud, het werk onder jongeren en ouderen,
et cetera et cetera.
We kijken steeds goed naar de kosten, proberen te besparen waar dat
kan, maar hebben net als iedereen ook te maken met kosten die stijgen.
Al jaren mogen we vaststellen dat we als gemeenteleden met z'n allen
de schouders onder de Actie Kerkbalans zetten. Dat is echt geweldig om
te zien! Zeker als de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen.
Om die reden, maar ook omdat veel mensen graag een richtlijn hebben,
maken we gebruik van een tabel, die hieronder is afgedrukt. ‘Geef
volgens de tabel, dan redden we het wel’.
U kunt zowel contant een gift doen, als via de bank. Een gift in termijnen
kan uiteraard ook.

Hartelijk dank!
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De tabel voor de Actie Kerkbalans

Netto inkomen Bijdrage kerkbalans Bijdrage per jaar
per maand: percentage in euro’s
€0-€500 0,5% €0- €30
€501 -€1.000 1,0% €60- €120
€1.001 - € 1.500 1,5% €180 - € 270
€1.501 - € 2.000 2,0% € 360 - € 480
€2.001 - € 2.500 2,5% €600 - €750

€ 2.501 of meer 3,0% € 900 of meer

Banknummers t.b.v de Actie Kerkbalans:
NL42 RABO 03280 00531 NL10 INGB 0000 950925
t.n.v. hervormde kerk Herwijnen; onder vermelding van Kerkbalans 2024
College van kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
hervormdherwijnen.nl

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met
tegenzin of uit dwang, want God heeft de blijmoedige gever lief. (2
Korinthe 9: 7).

Als twee schapen over de dam zijn...

In het vorige kerkblad deden we oproep voor versterking van de
techniekploeg. Inmiddels gaan twee mensen een keer meekijken hoe
alles reilt en zeilt. We hopen uiteraard dat zij deel gaan uitmaken van de
techniekploeg.

Nu er niet één, maar zelfs twee schapen over de dam zijn, volgen er
misschien wel meer! Dus als het u of jou wat lijkt: schroom niet en meld
je aan. ledereen is welkom, man vrouw, jong, oud.

De techniekploeg bestaat uit vrijwilligers die tijdens de kerkdiensten
achter de knoppen zitten. Zij kijken of alles qua beeld en geluid goed
verloopt. Een dankbare taak voor iedereen die de diensten, om welke
reden dan ook, vanuit thuis of vanuit een plek elders volgt.

Heel veel kennis over techniek is niet vereist. Wie dagelijks om kan gaan
met een computer en een muis en daar een klein beetje gevoel bij heeft,
is al prima geschikt.

In onderling overleg wordt een rooster opgesteld, onderling ruilen kan
altijd. Gemiddeld bent u/ ben jij 1 keer per 5 diensten aan de beurt (dus
1 keer per 2,5 week). En hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak
uiteraard.

Wil jij of wilt u zich aanmelden? Of eerst wat meer weten? Wilt u een keer
bij de apparatuur kijken? Of vrijblijvend een keer op een zondag
meekijken hoe alles werkt?
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Laat het gewoon even weten aan Jacco Ruitenburg: telefoon 06-
45823842 (ook WhatsApp) of e-mail: jacco_ruitenburg@live.nl

Oud papier verzamelen in bananendozen

Vanaf januari schakelt de Avri geen vrijwilligers van verenigingen meer
in om oud papier in te zamelen, maar doet de afvalstoffendienst dat
helemaal zelf. Zoals bekend staat op het terrein van de Kringloopkas een
grote ijzeren container, waar papier en karton ingeleverd kan worden.
Wie voor dat doel thuis papier apart wil houden en het handig vindt
daarvoor dozen te gebruiken, kan bij de Kringloopkas (Achterweg 57)
bananendozen ophalen. Dat kan tijdens openingsuren
(woensdagmiddag en zaterdagochtend). Als de dozen vol zijn, kunnen
ze worden ingeleverd bij de kas, in ruil voor nieuwe dozen.

Dank alvast voor uw medewerking.

VERANTWOORDING

Collecten
7 jan le collecte € 122,00 GAIN
2e collecte € 98,50 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 99,90 Pastoraat en prediking
14 jan le collecte € 132,25 Bloemengroet
2e collecte € 118,10 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 131,30 Pastoraat en prediking
21 jan le collecte € 136,80 Schuldhulpmaatje

2e collecte € 94,50 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 90,75 Pastoraat en prediking

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

Giften
Via CvK collecte werd € 250,00 ontvangen in de afgelopen periode.
Ds. Wilhelm Roseboom ontving € 25,00 en € 20,00 en € 25,00.
Lijntje van der Weerd ontving € 50,00.
Ouderling Marco van Zante ontving € 20,00.
Dirk van Arkel ontving € 10,00.
Via lopers vrijwillige bijdrage ontvingen we €20,00 en €20,00.
Voor al deze giften heel hartelijk dank

Doel avondmaalscollecte 11 februari

De avondmaalscollecte is bestemd voor MAF Nederland.

MAF gelooft dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods Liefde. Mission
Aviation Fellowship (MAF) is een non-profit vliegtuigmaatschappij met als




doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het Evangelie moeilijk
verkrijgbaar zijn te helpen. Dit doet MAF door de lucht, over wegen en
over het water. Hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn en niemand
mag onbereikbaar zijn.

MAF vliegt voor vele kerken en hulporganisaties voor medisch hulp,
zending, ontwikkelingshulp en/of noodhulp. Vliegen is soms de enige
optie om in onveilige en moeilijk bereikbare gebieden hulp te bieden.
"Heb uw naaste lief als uzelf' wordt praktisch gemaakt door vervoer van
artsen, onderwijzers, ernstig zieke mensen en materialen om de
bevolking vooruit te helpen of mensen te redden.

Kijk voor meer informatie op www.maf.nl
Van harte bij u/ jullie aanbevolen, ook in gebed
Diaconie

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode
dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een
felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam Leeftijd Adres
08-02 J. Mijdam- van Zanten 93 WZC Avondlicht

Bloemengroet
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar :

e Dhr. en mw. K. van Baalen (Waaldijk) 40-jarig
huwelijksjubileum

e Dhr. H. van Zanten (Meerenburg)

e Mw. M van Mourik (Berkenlaan)

e Mw. M. de Joode (Parallelweq)

Activiteiten

MEDERLAND

&51IDORCcASHULP

Steun de noodhulp van Dorcas in Oekraine én geniet van bloemen-
en plantenpracht

Hoe? Met de potgrondactie van werkgroep Dorcas Herwijnen!
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Jardino basic universeel potgrond 1 zak van 40 liter voor € 6,-
of drie zakken voor € 16,00

De potgrondactie is eenvoudig, u kunt namelijk op twee verschillende
manieren uw bestelling doorgeven:

e Per mail: dorcaspotgrond@gmail.com

e Door onderstaande bestelstrook in te leveren.
Uw bestelling moet uiterlijk 4 maart a.s. bij ons binnen zijn. Uw bestelling
wordt op zaterdag 9 maart 2024 thuisbezorgd. Bij voorkeur kunt u
betalen via de bankrekening van de werkgroep; contant betalen bij
bestelling of contant betalen bij aflevering mag natuurlijk ook. Het
rekeningnummer is NL93 RABO 0103 3803 02 t.n.v. Werkgroep Dorcas
Herwijnen, o.v.v. potgrondactie en uw eigen adresgegevens (of met de

OR code)

Bestellingen worden bij u thuisbezorgd in de dorpen
Vuren, Herwijnen, Hellouw en Haaften. Dus geen
gesjouw én u steunt op deze manier het goede doel:
Dorcas programma: noodhulp in Oekraine.

U

Bestelstrook Potgrondactie

Aantal zakken: stuks

Naam:

Straatnaam:

Plaats:

Telefoonnummer:

Betaling: O Contant bij bestelling 0 Contant bij aflevering 0 Per Bank

Inleveren uiterlijk 4 maart a.s. in de daarvoor (BFE e
bestemde dozen in de kerken van Herwijnen en & A“I\“IBI
Vuren of bij:

GOED DOEL

—fam. S.B. de Vries, Gendershof 35 te Haaften
— fam. D.J. van Arkel, Molenkamp 7 te Herwijnen; tel: 0418-582269

—fam H. van Wijgerden, Mijnlieflaan 2 te Herwijnen
— Margriet de Bruijn, Waaldijk 71 te Vuren; telefoon: 0183-630558

11
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Uit de pastorie

Dijkpraat
‘Tijdens mijn bezoek aan de gemeente in het noorden, zei een vrouw:; ‘Of

het hier gaat aflopen? Er is er E€n die erover gaat. Laten we wel zorgen
dat we klaar staan als de kerk weer volloopt ...’, zo vertelt predikant Sjaak
van den Berg in het Nederlands Dagblad.
Ik las het artikel met extra belangstelling, omdat hij in mijn studententijd
mijn gemeentepredikant was en later ook ons huwelijk bevestigde.
Inmiddels is hij bijna tien jaar directeur van de I1ZB. Maar toen kwam er
een vraag uit Bedum en Onderdendam (boven de stad Groningen, Arjen
Robben is er opgegroeid @) of hij mogelijk een beroep zou willen
overwegen. Hij werd geraakt door de woorden van de vrouw uit het
bovenstaande citaat. Ik vind het zelf ook een mooie houding. Gezonder
dan de verwachting dat een nieuwe predikant een kerk weer vol krijgt.
Mooi dat Van den Berg nu binnenkort het kantoor in Amersfoort verlaat
en een gemeente gaat dienen. Een goed voorbeeld ook, want de enorme
uitstroom van predikanten die bij 1ZB, andere organisaties of met een
bijzondere opdracht gaan werken en het ambacht in de gemeente niet
meer uitoefenen is opmerkelijk. Mijn vader, predikant van de oude
stempel, moppert dan altijd dat predikanten zich te goed zouden voelen
voor het ‘gewone’ werk. Aan de andere kant komt het bij de predikanten
ook ergens vandaan, door niet goed op elkaar afgestemde
verwachtingen en gebrek aan uitdaging. Daar mogen gemeenten best
meer op bedacht zijn. Hopelijk brengt dit voorbeeld een kentering teweeg
bij zowel predikanten als gemeenten!

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Woensdag 7 februari 19:00u Follow me

Dinsdag 13 februari 10:00u Bijbelgesprekskring
Dinsdag 13 februari 20:00u Generatie Y
Woensdag 14 februari 19:00u Follow me
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VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlik D.V. maandag
19 februari 2024 vo6r 16.00 uur ingeleverd te zijn bij:
e- mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl / Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:
11 mrt. voor 4 weken

KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken
REDACTIELEDEN Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 — 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te
verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
+ Een gift tijdens de collecte in de kerk.

¢ Thuis sparen of meegeven aan iemand.

+ Een bedrag overmaken via de bank.

+ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent
per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26
COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31
PASTORAAT EN Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57
PREDIKING

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49
ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43
KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34
WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)

Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70 /€ 1,00
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